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İyisiyle kötüsüyle koskoca bir yılı geride bıraktık. Güzel günlerimiz oldu, 
kötü günlerimiz oldu. Ama ne olursan olsun, hayat devam ediyor değil 
mi? Umarım yaşanılan tüm olumsuzluklar geride kalmış olur. Yeni yılın 
bomba gibi, enerji dolu, huzurlu, mutlu ve bol sağlıklı geçmesini ümit 
ediyorum, hepimiz için... Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum. 


Gelelim dergimize... Bu ay yok yok! Yeni yıl geldi, bizler boş durur muyuz? 
Yılın ilk sayısında piyasayı biraz sallayalım istedik! 


Kapağımıza bakınca yeni yılın enerjisini aldığınızı düşünüyorum. 
Türkiye'nin çok sevdiği bir isim o Asena... Duruşu ve tavrıyla her daim 
kalitesini koruyan Asena ile yeni projelerini ve yeni hayatını konuştuk. 
Oyuncu ve fenomenliğiyle gönüllere taht kuran sevgili Onur Yüksel ile 
kariyerini konuştuğumuz röportajı kaçırmayın. Fazilet hanım ve kızları 
dizisinin güzel oyuncusu Ecem Baltacı, başarısının sırrını ilk defa bizlere 
anlattı! Ve bir çok başarılı isminde röportajlarını bulabileceğiniz bu özel 
sayımızı sakın kaçırmayın! 


Bizler yepyeni yılı sizlerle daha da büyüyerek girmeyi temenni ediyoruz. 
Bizi her daim Evos'layın diyoruz... 


İyi okumalar :) 
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YENİ YILIN İLK SAYISINDAN 
MERHABALAR... 


Öncelikle yeni yılınızı tekrardan kutluyorum. Umarım tüm sevdiklerinizle birlikte 
geçireceğiniz sağlıklı, huzurlu, mutlu, aşk dolu ve en önemlisi şans kapılarınızın daim 
olacağı bir 2018 yılı geçirmenizi temenni ediyorum. 2017'den 2018'e geçerken 
bildiğiniz üzere birçok kendi alanında ünlü olanlara dergimizde yer vermiştik. Ve 
yeni yıl sayımıza göstermiş olduğunuz ilgiyle internet dünyasında büyük alkışlar 
aldık. Bu bizim için büyük gurur. Sizler sayesinde ödüller, yeni projeler ve dijitalizmde 
ilkleri yaratmaya devam ediyoruz. 


Gelelim yeni yılın ilk sayısına... Kapak yıldızımız 7'den 70'e herkesin hayranlıkla 
izlediği bir isim. Sevgili dans sanatçısı Asena uzun zamandır sorulmayanlarla bizlerle 
oldu. O Hayat Benim, Fazilet Hanım Ve Kızları dizisinin güzeller güzeli oyuncusu Ecem 
Baltacı'yı hiç böyle görmediniz. Kısmetse Olur ile büyük bir hayran kitlesine sahip 
olan Onur Yüksel ayın erkek oyuncusu olarak sizlerin huzurunda olacak. Bioenerji ve 
Şifalı Taşlar ile yaptıklarıyla birçok ödüllere layık görülen Belgin Dal ayın kadın 

başarı öyküsü bölümümüzde. Ayın ses sanatçısı Reyhan Cansu ile yeni çıkaracağı 
albümle ilgili görüştük. İçeriğine bayılacaksınız. Murat Balcı ayın erkek başarı 

öyküsü bölümünde reklam ajanslarının nasıl ilerlediğini sorduk. Bence dikkatle 
okunması gereken bir yazı derim. 


Bunlar dışında editörlerim, stil danışmanlarım, gezelim görelim, ne giyilir giyilmez, 
çeşitli markaların kış sezon modalarıyla yine dopdolu bir sayıyla sizleyiz. 2018 yılı 
sizlerle birlikte nice güzel okunmalar, Evos'lamalar ve takdirlere yol açsın diyor. 
Yeniyılın ilk sayısıyla siz Evos Angels okurlarını başbaşa bırakıyorum. 


Sevgiyle ve Bizimle Kalın... 
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TUBA ERGİN 
İLK COUTURE KOLEKSİYONUNU SUNAR 


BONA DEA 


Kalıplarda uyguladığı yaratıcı oyunlarla kendine has tasarımlara imza atan Tuba Ergin, 
Sonbahar Kış 2018'de sunduğu ilk couture koleksiyonu BONA DEA ile maksimalist 
modernizmin hikayesini sofistike tasarım bakış açısıyla anlatıyor. 
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desenlendirildiği elbiseler, 
ceket ve tül pantolbri takım- i 
lar koleksiyonda iddiasını | ! 
her yerde belli eden kadınlar! 
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cının ilk couture koleksiyoz | 
nunda kendi imzasi niteliğini! 
J 


e 


nm 
—. a ge. ei öv i 
ik. m a il | m —! ii E - 
A, "is 


A 
a 


Pi 


taşıyan asimetrik omuzlak, | j 
detay kesimlerde yer alan 


1, Ha i a ii 


işleme ve boncuklar, gece; iğ i 
yaşamının ihtişam ve iddia 7 
bekleyen ruhuna uygun şe- ia 
kilde yeniden yorumlanmış. 
Koleksiyonun ana renkle- m. 
ri olarak tasarımcının fa- | 
vori rengi.de olan siyah ve 

gold “lar, kendinden simli ve 
efektli-bordo ve gri kumaşlar 


gti 


Iz. D 
er alıyor. imi e 
4 di du iii NE yemi 
v.d 


ia 
— 


< di i ye ” z 
e 
| . z 
. - "i 
sn <a  G n 


ye jj 
Bi, ini. i . 
nn ll yy m ali eml. mmm a e pa 
m — i 1 0 RM 
Miş Mi e A 
” . Ne p > 


a 


ii 


? 


yiti 


TI gi B 
Kala 
Ri 
ge aa, 
ii : , : 
ii .. N 
Lİ yi . i. 


z.'E N gi 
seci © e ği i, 
Pl 


öp adını taşıyan ve ilk olma özelliği taşıyan'i ONA DEAi için; «Chicago'da aldığım 
“ moda eğitiminden sonra Türkiye'de Pret- a Couture asarımlarda yafattığım ALL 
 realanına da taşıdım. Hem kadın hem de çocuk alanında özel dikim hizmet Vörec&k'Arnavutköy'deki üç katlı ssowroomumuzu moda severlere hizmet ver KzgR üzere açtık. | BONA - 
«DEA, bir tasarımcı olarak bakış açımın ve tasarım ruhumun değ SİŞt ği noktayı anlatan bana 
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Zarif les ie öne cikan Dilek Hanif | ig Giyin öleke ön, 2018 ilkbaharında 
tasarımlarından stylinge ve çekimlere yansıyan bir degişimile hayatın her 
alanında zarafeti özgüvenle birleştiren kadınlara hitap ediyor. 


ets 


Zarif, sade ve net çizgileri ile Dilek Hanif; 
hareketleri, düşünme biçimleri ve stilleriyle kendilerine güvenen kadınlar için 
2018 İlkbahar-Yaz sezonunda da ilham 
kaynağı olmaya devam ediyor. Fark edilir 
bir zarifliğe sahip ve her zaman özgün ve 
gizemli bir iddiası olan kadınlar için tasarlanan Dilek Hanif Hazır Giyim 2018 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, 3 farklı line'dan oluşuyor. 


Dilek Hanif Hazır Giyim 2018 İlkbahar-Yaz 
Koleksiyonu'nun 2 line'ı olan “Almond 
Blossom” ve “Flower Garden”, Vincent 
Van Gogh ve Gustav Klimt'in büyüleyici 
eserlerinden ilham alıyor. Sonuncu line 
olan “Coctail” ise, büyüleyici gece elbiselerinden oluşuyor. 


Toz pembe, bej, somon, kiremit ve tarçın gibi toprak renklerinin kullanıldığı 
“Almond Blossom”'da pliler tasarımlara 
hareket katıyor. Tül, tafta, keten, krep ve 
şifon kumaşlara uygulanan işleme ve püsküller tasarımları tamamlarken, kemerler 
aksesuar olarak tercih edilerek bir bütünlük elde ediliyor. 


Gustav Klimt'in 1905 yılına ait “Çiçek 
Bahçesi” anlamına gelen “Blumengarten” 
isimli tablosundan ilham alınarak hazırlanan “Flower Garden”da ise daha enerjik 
ve canlı renkler ön plana çıkıyor. Dökümlü 
ve tül kumaşların fırfır ve çiçek detaylarıyla süslendiği “Flower Garden”, fırfırları, 
renkleri ve modelleri ile dinamik bir stili yansıtıyor. Bu line'da pli, hacim yaratmak amacıyla daha yoğun fakat sade bir 
biçimde kullanılıyor. Akışkan kumaşlar, 
“Hower Garden”ın vazgeçilmezi. 


Sofistike ve lüks gece giyim 
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KAPAK YILDIZI 


ASENA 


"Kalitede ufak hesaplar yapmıyorum. Sahnem en mükemmeli 
olmalı. Çünkü kendimize daha doğrusu yaptığınız işe ne kadar 
yatırım yaparsanız, siz de bunun karşılığını o derece yüksek 
alırsınız." 
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Öncelikle kısaca kendinizden bahseder misiniz okurlarımıza. Asena kimdir? 
Nerelidir? Nerelerden buralara gelmiştir? 


Hayatını bir babaannesine birde dansa adamış ama başından çok olaylar geçmiş, hem 
mutlu, hem de gururlu insan. 1994'ün sonlarında gizli gizli dans hayatıma başladım ama 
tam profesyonelliğini 1998 yılında elde ettim. Marmara Üniversitesi Turizm & Otelcilik 
mezunuyum. 2002'de ikinci üniversite olarak Bilgi Üniversitesini bitirdim. 1995 yılında 
Mustafa Topaloğlu ilk kez beni TV ekranlarına çıkardı. Fakat yaşımdan ve okulumdan dolayı 
2 ay onunla çalışabildim ve daha sonra tekrar televizyonlara 1999'da döndüm. 


Türkiye'de Nesrin Topkapı'dan sonra en farklı, en değişik, en sıra dışı dans 
eden sanatçısı olmak nasıl bir duygu? 


Tabikide çok güzel bir duygu. Atletik ve sert çizgilerin, göğüs atma ve titremenin duayeni 
olarak adlandırılmakta paha biçilemez. Hele ki son yıllarda dansın miladı yakıştırması yapılıyor. Türkiye'de dansöz izleyenlere çatal bıçak sesini kıstırdık. İzleyenler hep benim gibi olmak, 
benim gibi giyinmek ve dans etmek istemeleri beni onore ediyor. 


"Oryantali dans sporu olarak 
kabul ettirdiğime inanıyorum. 
Bazı insanlara ürkütücü gelse de 
bambaşka bir fark 
yaratmış oldum." 


Dans hikâyen nasıl başladı? 
Çocukluktan bu yana en büyük idealin 
dans sanatçısı mı olmaktı? 


Aslında Almanyadayken hocalarımın dikkatini çok çekmiştim. Alışılmışın dışında bir fizik 
gücüne sahiptim. Yetiştirilme tarzımdan ve 
çevremdeki insanlara uyum sağlamak zorunda olduğum için yeniliklere kapalıydım. Fakat 
Almanya'da 3 yıl bale eğitimi aldım. Oranın 
dağlarında büyüdüğüm için iyi derecek kayak 
kayabiliyordum. Dans benim için hep 
vazgeçilmezdi..Ve öyle de devam etti. 


“Sporu, güzelliği 
ve dansı birleştirici 
bir stüdyo kurmayı 

düşünüyoruz." 
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Yaratmış olduğun tarz tüm yeni neslin ilgi odağı. Bunları kendin mi 
oluşturdun. Yoksa özellikle eğitim aldığın bir kurum veya kişi oldu mu? 


Oryantali dans sporu olarak kabul ettirdigime inanıyorum. Spor ile bütün yapmış olduğum 
hareketleri bir bütüne getirdim. Bazı insanlara ürkütücü gelse de bambaşka bir fark yaratmış 
oldum. Ve bu herkes tarafından taklit edilir bir hale geldi. Türkiye'de kalitesiz bir iş gibi görülmüş olsa da Asena'nın doguşuyla bu algı yerini sanata bıraktı. 2011 — 2012 yılbaşı gecesi gerek kostüm, gerek fizik, gerekse dansla sahneye geldiğimde Türkiye'nin ilk resmi altın taçlı 
oryantali olarak adlandırıldım. 


"Her şeyden önemlisi 
dans karakterinizin 
güçlü oturması 
gerek" 
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İleriki dönemdeki hedeflerin 
nelerdir? 


Şimdiki hedeflerim eşimle birlikte Almanyadaki restoranlarımızın başında 
durmak. Bir gelinlik ve abiye mağazası açmayı planlıyoruz. Yetişebilirsek 
sporu, güzelliği ve dansı birleştirici 
bir stüdyo kurmayı düşünüyoruz. Son 
olarakta sürpriz bir oryantal albümü 
yapmak diyelim. 


İyi bir dans sanatçısı olmak 
için en çok ne gerekli? 


Her işte olduğu gibi sevmek ve 
herkesten farklı bir takım duruşlar, 
figürler sergilemek. Ama her şeyden 
önemlisi dans karakterinizin güçlü 
oturması. 


Bu sektörde olmasaydın hangi meslek dalını tercih ederdin? 


Kesin ya avukat ya da doktor 
olurdum ama organizasyon şirketi 
kurmakta olabilirdi. Çünkü insanlarla 
iletişimim ve kimin ne istediğini 
bilmek, insanlara bu yönde de faydalı 
olabileceğimin fazlasıyla farkındayım. 


Bu arada mutluluğun daim 
olsun diyoruz... 

Çiçeği burnunda evliler 
arasındasın. Eşin ile tanışma 
hikâyen nasıl oldu? 


Bizi Semiha Yankı tanıştırdı. 

Bu çok uzun bir hikâye. Eşim 3 yıl 
öncesinden beni tanımadan önce 
benimle hayatımızda çok önemli 
şeylerin olacağını görmüş ve bana 
ilk yaklaşımı kendi mekanında sahne almam yönündeydi. Sonra işi kabul ettim. Çünkü o tarihlerde zaten 
Almanya'daydım. Semiha ablanın- 
da eşimin mekânı olan Grammophonda sahne alacağını öğrendim ve 
birlikte oraya gittik. Tabii biz öncesinde telefonda iş konusunu tahlil 
ederken birbirimize telefonda açık 
olduk. Yani 13 Nisan 2016'da telefonla ilk sesimizi duyduk. 16 Nisan 
2016'da birbirimize “aşkım” dedik. 
Sonraki günlerde ben aşkım kelimesini kaldırıp eşimi “kocam” diye 
kaydettim ve 25 Nisan 2016 günü 
ilk kez yüz yüze geldik. O gün itibariyle birbirimizin ruh ikizi olduğuna 
ve kesinlikle evlenmemiz gerektiği- 
ne inandık. Ekim 2017de de 
evlendik. 


Çok güzel bir çiftsiniz. Anne ve baba 
olmayı düşünüyor musunuz? 


Tabiki bende her kadın gibi anne doğdum ve o 
duyguyu yaşamak isterim. Fakat ben anneliğe 
çok kutsal ve büyük bir sanatla yapılması gereken en zor meslek olarak bakıyorum. Bu yüzden 
eşimle gerçekten hem iş, hem kafa, hem de fikir 
olarak ne zaman hazırsak o zaman çocuk planlarımızı gerçekleştireceğiz. Ama 2018'de böyle bir 
planımız yok. 


"Bana göre 
en büyük sorun 
“KISKANÇLIK” 
Bence insanlar bu 
hastalığı yenerse her 
sektör birbiriyle iyi 
geçinir ve dost kalır." 


Gelelim özel hayata... 
Okurlarımıza bir gününün 
nasıl geçtiğini anlatır mısın? 


İnanın bir günümüz boks antrenmanımız, bir iki tur yürümek, evimizde 
vakit geçirmek, dünya haberlerini 
takip etmek ve sonrasında eşimle 
baş başa kalmakla geçiyor. 


Moda ile aran nasıl? 
Yakından takip eder 
misin yoksa kendine 
yakışanı tercih 
edenlerden misindir? 


Sahne olarak kostümlerim her 
zaman ön planda ve takdir 
edilir olmuştur. Gerçekten de 
sahne olarak kostümde çok 
iddialıyım. Ama özel hayatımda hiçbir iddiam yok. Bir kot, 
bir tişört giyinirim. Fakat begendiğim ve yakışan bir şey 
görürsem mutlaka satın alırım. 


Özellikle tercih ettiğin 
giyim markaların veya 
tasarımcıların hangileri? 


Öyle çok bir tercihim yok ama 
ayakkabıda biraz titizim. 
Çünkü vücudun bütün yükünü 
ayaklarımız çekiyor ve bende 
bu konuda ayakkabıda iyi olan 
hangisiyse onu tercih ediyorum. Mesela Jimmy Choo, 
Gianity Rossi ve Prada. 
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Ne tarz kokuları tercih 
edersin? Kullandığın 
parfümler? 


Fresh ve sabun kokularını tercih 
ederim ama arada orkide, ud 
kokularının karışımını da 
beğeniyorum. Pierre Bourdo'nun 
kokularını tercih ediyorum. 


Alışverişe çıktığında en çok 
ne alırsın? 


En çok aksesuar ve tişört alırım. 


Hayatta olmazsa olmazların 
nelerdir? 


Spor ve müzik. Tabii eşimden ve 
babamdan sonra... Artı olarak 
asistanım ve menajerim Sedat. 


Asla affetmem diyeceğin 3 
şey desek? 


İhanet ve ihanetin elementleri, 
nankörlük, özellikle yediği ekmeğe 
ve emeğe... 


RE A em 


Seni örnek alan ve senin gibi 
olmak isteyen yeni nesil için 
önerilerin nelerdir? 


Yapacakları işi sevmeleri ve kaliteden 
ödün vermemeleri. Mesela ben 
sahneye çıkarken müziklerimi stüdyoda 
büyük paralarla özel yaptırıyorum. 
Giydigim kostümler çok şık ve 

pahalı. Kalitede ufak hesaplar 
yapmıyorum. Sahnem en mükemmeli 
olmalı. Çünkü kendimize daha doğrusu 
yaptığınız işe ne kadar yatırım 
yaparsanız, sizde bunun karşılığını 

o derece yüksek alırsınız. 


Sanat camiasından / 
dost olmaz derler. 
Bu duruma katılıyor 
musun? 


Katılmıyorum. Sadece 
insanlar herkese karşı 
özellerini kendi dünyalarında 
tutarlarsa karşısındaki 
insanlarla daha iyi vakit 
geçirebilirler. Güzel ve 
tabiki kötü yönleri de 
paylaşabilirlerse problem 
olacağını zannetmiyorum. 
Ama bana göre en büyük 
sorun “KISKANÇLIK”. o 
insanlar bu hastalığı yenerse £ p. 
her sektör birbiriyle iyi 
geçinir ve dost kalır. 
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Sosyal medya aran nasıl? Sık kullanıyor 
musun? 


Çok fazla katılımcı değilim ama sanırım instagramı 
güzel kullanıyorum. 


Okurlarımızın sana rahatlıkla ulaşabilecekleri sosyal medya hesapların hangileri? 


Asenaofficial adresleri benim. 


Son olarak dergimiz Evos Angels 
hakkındaki düşüncelerini alabilir miyiz? 


Teşekkür ederim bana zaman ayırdığınız için. Size 
diyebileceğim; melekler yoldaşınız. Gökler rehberiniz, 
yolunuz ışık olsun. 
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CİCİ /xbodyturkiye 
WWww.xbody.com.tr 
444 3992 


Xbody Newave sadece Zm' yer kapladığı için istediğiniz her 

ortama rahatlıkla uyum sağlar. Ergonomik ve benzersiz şık tasarımı ile öne 
çıkan Xbody Newave, aynı zamanda oldukça hafif olduğundan 

kolaylıkla istediğiniz yere taşınabilir. Ayaklı, taşınabilir ve grup opsiyonu 
formlarından dilediğinizi ihtiyacınıza göre seçebilirsiniz. 


Oldukça basit. N 4 


EMS, bir antrenman, bir rehabilitasyon ya da bir vücut biçimlendirme 
aleti olarak kullanılabilir. Akımlar bir cihaz tarafından üretilir ve doğru- 
dan uyarılacak olan kasların Üzerindeki elektrotlar aracılıgıyla kaslara 
ulaştırılır. Bu akımlar kasların kasılmasına neden olur. Böylece antrenman sırasında kasılan kasların hareketine benzer bir sonuç elde edilir. 
Böylelikle agonist ve antagonist kasların yanı sıra en derindeki kas 
grupları da aktif hale gelerek en etkili çalışma sağlanmış olur. 
Bu, 21. yüzyılın antrenman şeklidir. 
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İç giyimde estetik tasarımlarıyla dikkatleri 
çeken Yeni İnci, 2018 yılı koleksiyonunda yer 
alan kırmızı renkli ürünleriyle yeni yılda şanslı 
hissettiriyor. 


Yılbaşı gecesi kırmızı iç çamaşırı giyme geleneği- 
nin yıl boyunca bereket ve şans getirdiğine 
inanılıyor. Uzun yıllar öncesine dayanan bu 
geleneğe inananlar yeni yılda sevdiklerine 
kırmızı iç çamaşırı hediye etmeyi tercih 
ediyorlar. 


Zamansız çizgileriyle şık tasarımlara imza atan 
Yeni İnci, yeni koleksiyonunda yer alan kırmızı 
renkli ürünleriyle, her zevke göre tercihler barındırırken özel pamuklu kumaşlarla rahat etmeyi sağlıyor. Göğüsleri daha küçük gösteren 
minimiser sutyen modellerinde, konforlu ve 
omuzlara baskıyı azaltan tasarımlar sade ve düz 
çizgileri bir araya getiriyor. Daha dolgun görünüm tercih edenlerin kullandığı destekli ve klasik desteksiz sutyen modellerinde ise zarif çizgiler dantelin romantizmiyle birleşerek şık bir 
tasarım ortaya çıkarıyor. M.A 
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sağlık açısından kadınlak önemsediği konuların 


Li 


“başında gelen iç çamaşırında, Yeni 
İnci'nin kırmızı renkli tasarımları 
yeni yılda dikkatleri çekiyor. 


Düzenleme: Evrim YAŞLAK & Evren YAŞLAK 

Fotoğraf: İlker UZUNALAN 

Retouch: Kürşad KARAKUŞ 

Vision: Özkan AYDOĞANOĞLU 

Röportaj: Leo DEMİRCİYAN 

Grafik: Işık Eflan TINAZ 

Make Up: Zübeyde KAYCI 

Saç: Ahmet ÇOBAN/ Garage Hair Repair Studio 
Çağlar ÇAĞLAYAN 
Taner YILMAZ 

Styling: Yelda ASLAN 


AYIN KADIN OYUNCUSU 


ECEM 
BALTACI 


“ Yapı olarak değer görmeyi ve değer vermeye önem veren bir insanım. 
Bunun için de zaman ve emek vermek gerekiyor. Ben kendimi bu konuda 
o kadar yetenekli bulmuyorum. Hem kariyerime hemde aşka yetişemem." 


OL LL LİLİ İLLA 


Ecem Baltacı... Kısaca kendinden bahseder misin okurlarımıza? 


25 Temmuz 1994 doğumluyum. Plastik sanatlar öğrencisiyim, neşeli bir 
insanım. Önyargılı değilimdir. Pozitif enerji ile yaşıyorum. 


Oyunculuk hikâyen nasıl başladı? 


Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi alırken bir yandan da deneme çekimlerine 
gitmekteydim, çok sevdiğim bir abimin aracılığı ile O Hayat Benim 3. sezon 
için yeni oyuncu arandığından haberim oldu ve bende deneme çekimlerine 
katıldım. Bir süre sonra geri dönüş geldi ve kabul edildim. 


Bugüne kadar hangi dizi, 
sinema, film projelerinde 
yer aldın? 


Bugüne kadar oynadığım diziler; 
O Hayat Benim, Umuda Kelepçe 
Vurulmaz, Fazilet Hanım Ve Kızları. 
Film: Yalnız Hayaller Kaldı. 


Genellikle kötü kadın 
karakterleri rolünde seni 
görüyoruz. Kötüyü oynamak 
zordur derler. Katılıyor 
musun bu duruma? 


Sinema filmim hariç, ilk 3 işimde 
de kötü karakter canlandırdım. Tamamen şans eseri gelen projeler 
di. Kötü karakteri canlandırmak zor 
veya kolay diyemem çünkü bir karaktere bir başka ruha beden olmak 
o karakterin hakaretlerini reaksiyonlarını tanımak öğrenmek ve benimsemek önceliğimiz. Bana kalırsa iyi 
yada kötü karakter diye ayırmakta 
çok yanlış lakin iyi olarak adlandırdığımız karakterleri fazla iyi yansıttıgımız için asıl olan gri karakterler 
salt kötü gibi gözüküyor. Halbuki 
hayat siyah veya beyaz desil gridir. 
Biri size vuruyorsa onun yüzüne bakıp gülümsemezsiniz, ama dizilerde 
iyi karakterler bunu yaptıgı için gri 
karakterler karşılık verince kötü karakter oluyor. Tabii bundan sonraki 
projelerimde kendimi geliştirmek 
adına uzun bir müddet kötü karakter canlandırmayı düşünmüyorum. 


/ 


Çocukluktan bu yana en 
büyük isteğin oyuncu olmak 
mıydı? 


Tek hayalim ileride iyi ve başarılı bir 
oyuncu olmaktı. Şimdi merdivenleri 
ağır ağır sayarak çıkıyorum. Hala tek 
hayalim iyi ve başarılı bir oyuncu 
olmak. 


"iyi olarak adlandırdığımız 
karakterleri fazla iyi 
yansıttığımız için, asıl olan gri 
karakterler salt kötü gibi 
gözüküyor." 


Ör dığın Yeşilçam camiasından 


yar mı? Varsa kimler? 


filmleri ile büyüyen bir çocuk 
Filiz Akın ve kendisi ile çalışma 
ine nail olduğum Murat Soydan 
ranıyım. 


Sence bir oyuncuda | 


| 


olmazsa olmazlar « 
nelerdir? 


Yetenek ve sabır... Tabii bir 
çok usta oyuncu yetenek 
şart değil dese de bana 
göre kalıcı olup olmamak 
bu iki unsura bağlı. 
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Fazilet Hanım ve Kızları 
dizisi büyük bir ilgiyle 
izleniyor. Tabiki buradaki 
rolünle seni tüm sevenler, sevmeyenler takipte. 
Yolda karşılaştığında 
aldığın tepkiler nasıl? 


Sosyal medya haricinde şuana 
kadar dışarıda hiçbir kötü tepki 
almadım ve hatta tam tersi dizi 
ve canlandırdığım karakter için 
hep olumlu tepkiler görmekteyim. Fakat sosyal medyadan 
çok fazla küfür edilmekte, bazen canlandırdığım karaktere 
o kadar güzel beddua ediyorlar 
ki okurken gözlerimden yaşlar 
akıyor. 


Senden bir senaryo 
yazman istenilse bunun e a 
konusu ve oyuncuları #*” 
olarak kimleri tercih i 
ederdin? 


Öncelikle konusu bende kalsın MN 

çünkü zaten bir senaryo yaz- Mi, hn 
maktayım. Oyuncu tercihlerim- i 

se Nejat İşler, Timuçin Esen, ir 
Ozan Güven, Mert Fırat, Hazal 

Türesan ve Burçin Terzioğlu. 


Hayattaki en büyük 
destekçilerin kimler? 


Hayatımdaki en büyük destekçim en iyi arkadaşım, dostum, 
annem. 


Oyunculuk dışında herhangi 
bir dalla ilgileniyor musun? 
(Tiyatro, müzik vb.gibi) 


Plastik sanatlar öğrencisiyim. Zaten 
Lisede de Resim bölümü okudum. 
Dans etmeyi çok seviyorum fakat 
dans edemiyorum, sadece 
ilgileniyorum. Bateri çalmayı da 
çok seviyorum ama çalamıyorum. 


İlerideki dönemdeki 
hedeflerin neler? 


Her iki mesleğimde de 
yurtdışına açılmayı ve en iyi 
şekilde ülkemi temsil etmeyi 
istiyorum tabii öncelik olarak, 
oyunculuğumu geliştirmek ve 
dondurduğum okumu bitirip 
iyi bir akademisyen olmak. 


"Yetenek ve sabır... 
Tabii bir çok usta oyuncu 
yetenek şart değil dese de 
bana göre kalıcı olup 
olmamak bu iki unsura 
bağlı." 


Gelelim özel hayata... Ecem 
Baltacı'nın kalbine girebilmek 
için en çok ne önemli? 


Herhangi bir kriterim yok ama düşünceleri ve duyguları bir kalıba sokmak 
gerekiyorsa, ağır başlı ve yerinde hakaret eden insanlardan hoşlanırım. 


Hayatında aşk nerede? Bir 
ilişkin var mı? 


Şuanda hayatımda aşka yer yok. Çünkü ben her zaman öncelikleri olan bir 
insan oldum şuanki önceliğim ise kariyerim. Siz hem aşk hem kariyer olmuyor mu diye sormadan ben hemen 
söyleyeyim ben olmadığına inananlardanım. Olsa bile çabuk bitiyor, yapı 
olarak değer görmeyi ve değer vermeye önem veren bir insanım. Bunun 
içinde zaman ve emek vermek gerekiyor. Ben kendimi bu konuda o kadar 
yetenekli bulmuyorum. Hem kariyerime hemde aşka yetişemem. 


Günlük giyim tarzın nasıldır? 
Hangi markaları tercih ediyorsun? 


Klasik bir tarzım var fakat günlük hayatımda klasik giyinebileceğim bir ortamım olmuyor. Bu yüzden de klasik 
ve spor kıyafetleri kombinliyorum. 
Tek bir kötü huyum var o da çok mar- . 
kacı bir kız olmam. Yani heryerden giz 
yinirim diyemiyorum. En beğendiğim 
markalar ise Louis Vuitton, Versace ve / 
Gucci. | 


Ne tarz kokuları tercih 
edersin. Kullandığın 
parfüm markaları? 


Burberry: My Burberry adlı 
parfümünü kullanıyorum. 
Yazın ise Michael Kors Sports 
kullanıyorum. Çok parfüm 
değiştirmeyi sevmem çünkü 
parfümle özleşmeyi ve 
tanınmayı severim. 


Spor ile aran nasıl? 

Çok düzgün bir fiziğin var. 
Bunun için herhangi bir şey 
yapıyor musun? 


Bu aralar yoğunluktan dolayı spor 
yapamıyorum. Sadece yediklerime 
dikkat etmeye çalışıyorum. 
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Çantanı karıştıracak 
olsak içinden en çok ne 
çıkar? 


Çift çanta taşıyorum. Biri set 
bavulum ki içini açarsanız 
igneden ipliğe herşey çıkar. 
Diger çantamda ise cüzdan, iki 
ayrı kulaklık, bir hoparlör ve 
şarj aleti. 


Sosyal medya ile aran 
nasıl? Okurlarımız için 
hesap adreslerini alalım? 


Sosyal medyayı sık kullanırım. 
Yoğun olarak instagram 
hesabımı kullanıyorum. Instagram hesabım ©ecembaltaciofficial. Çaylak olarak kullandıgım Twitter hesabım ise 
©ecembaltaci 


Son olarak dergimiz 
Evos Angels hakkındaki 
düşüncelerin? 


Herkesin özgürce ulaşabildiği 
dijital ortamda yayınlanan 
dergi olması çok büyük bir 
avantaj. Hiçbir kar amacı 
gütmeden, tek hedefi halka 
ulaşmak olan profesyonel bir 
ekip işi... 
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EAT DRİNK & FOLLOWS THE 6000 VİBES 


www .draftpubistanbul.com 
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bonprix'nin hızlı kargosuyla yalnızca üç 


günde adrese teslim ediliyor. 


Sevgililerine ne hediye alacaklarını d 
nek olan çiçekli 


detayları romantik b 
ken, canlı baskılar ve döküml 
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dellerinden geçiyo 
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Sevgililer Günü'nde kusursuz görünmek 
isteyen kadınlar ile sevgililerine şık bir hediye almak isteyen erkekler, internetin en 
zengin giyim markası bonprix.com.tr'de 
buluşuyor. Bu yıl 14 Şubat'ın öne çıkan 
deseni olan çiçek, elbiseden kazağa, bluz- 
dan cekete kadar birçok modelde kendini 
gösteriyor. Fırfır, dantel, kurdele, volan ve 
drape gibi detaylar ise çiçeğin zarif görünümünü artırıyor. Çiçeğe alternatif arayanlar da, bonprix'nin binlerce giyim ürünü 
arasında alışverişin keyfini çıkarıyor. Üstelik bonprix'nin hızlı kargosuyla giyim koleksiyonundaki seçili ürünler, yalnızca üç 
... günde adrese teslim ediliyor. 
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Fotoğraf: İlker UZUNALAN 

Retouch: Kürşad KARAKUŞ 

Vision: Özkan AYDOĞANOĞLU 

Röportaj: Leo DEMİRCİYAN 

Grafik: Işık Eflan TINAZ 

Make Up: Zübeyde KAYCI 

Saç: Ahmet ÇOBAN/ Garage Hair Repair Studio 
Çağlar ÇAĞLAYAN 
Taner YILMAZ 


AYIN KADIN BAŞARI ÖYKÜSÜ 


“Stone şifa bioenerji tekniğinde kişilere sevgi ve şifa enerjisini kullandığım 
için karşı tarafın beli ağrıyorsa ve benim midem ağrıyorsa seans esnasında 
her ikimizde şifalanıyoruz. Bu yüzden ayrıca bir seans uygulamaya ihtiyaç 
gerek kalmıyor. Sadece kendime özel kullandığım şifalı taşlarım var." 


Belgin Dal kısaca okurlarımıza kendinizden bahseder misiniz? 


Tüm okurlara öncelikle koşulsuz sevgiler demek istiyorum. Ben aslen Kütahya 
doğumlu olup, 1997'de eşim Mansur Dal ile evlenerek Sapanca'ya yerleştim. 
20 senelik harika bir evlilikten biri 18 yaşında, diğeri 13 yaşında hayatımın 
anlamları olan iki kızım var. Halen Sapanca da yaşamaktayız. 


Şifalı taşlar ve bioenerji uzmanlığına geçiş 
hikâyeniz nasıl başladı? 


Şifalı taşlar ve bioenerji ye geçişim benim geçmişte 
hayalini dahi kurmadığım ve hatta benim gibi boğa ya, 
boğa olan bir burç için enerjiden uzak, imkanı düşünülmeyen bir durumdu. 15 sene deli migren çektim. Bu 
migren rahatsızlığımdan dolayı çok ağır ilaçlar kullanıyor ve yine de ağrılarım geçmiyordu. Yeri geliyor hayatımın anlamı olan çocuklarıma yemek dahi yapamıyor 
ve onlarla ilgilenemiyordum. Taşlara ve enerjiye inanmayan ve hatta dalga geçen biriydim. Taşlarla tanışmam 2008 yılının Nisan ayında saat 11 gibi, bir Ametist 
taşın dan oluşan bir bilekliğin yere düşmesi ile yaşadıgım olayda migrenimin geçmesi ile başladı. O gün aklıma geldiğinde hala gözlerim yaşarır. Dile kolay 15 sene 
geçmeyen bir migren ve yapılmayan hiçbir şey kalmamışken yaşanılan tek basit bir olay ile migren rahatsızlıgım son buldu. Migren çeken kişiler beni çok daha iyi 
anlayacaklardır. Derler ya düşmanıma vermesin, migren 
rahatsızlığı gerçekten yaşamınızı bitiren bir rahatsızlık. 
İşte o gece sabaha kadar bu Ametist taşını araştırırken 
bir anda sabah ezanı okunduğunu duydum. Ben, eşim 
ve çocuklarımdan sonra taşlara aşık olmuştum. O gece 
hayatımın dönüm noktasıydı. 2008'den bugüne kadar 
hala sabahlara kadar ders çalışan ve sürekli araştıran 
bir kişiyim. 2008'de taşlar derken 2010'da ellerim ısınmaya başladı. Ellerimi kişilere değdirmeden kişilerin ağrılarını geçiriyordum. 2012'de bir kanser hastasına çalışma yapıyordum ve hiç sebepsiz bayılmışım. Acil doktora 
gittiğimizde yapılan tüm tahlillerde hiç bir sonuç bulunamamıştı. Neden bayıldım diye araştırırken ellerimin 
ısınmasının bioenerji olduğunu ve bilinçsiz yapılmamasını öğrendim. O gün bugündür eğitimler alıyorum ve 
eğitimler veriyorum. 


Hastalarınızın büyük bir 
bölümü en çok ne 
rahatsızlığıyla karşınıza 
gelmekte? 


Danışanlarımız stresten tutunda 
migren, bel boyun fıtığı, tiroit, 
kötü enerjiden dolayı ters giden 
işlerinden, kanser, çölyak 
rahatsızlıklarına kadar 
başvurmaktalar. Her bir kişi 
yakınlarının tavsiyesi üzerine 
gelmektedirler. Gelenler de 
memnun kaldıkları için rahatsızlık 
ne olursa olsun bizi tavsiye 
etmektedirler. 


Uygulamış olduğunuz tekniği 
biraz bahseder misiniz? 


Stone şifa bioenerji tekniğinde bizler nasıl 
grip oluyorsak ve doktorumuzun verdiği 
ilaçları kullanırken yiyeceklerimizi, c vitamini, mandalina, portakal destekli yiyorsak benim tekniğim de destek teknigidir. 
Hastalıkların ana sebebi mineral azlığı ve 
fazlalığı, bilinçaltı sebebidir. Örnek verecek olursak bir kişi bel fıtıgı olur ve en iyi 
doktorlara giderek ameliyat olur. Hatta 
platin takılır. Fakat kişinin hala beli ağrır. 
Bir türlü ağrım geçmedi diyen insanlar 
vardır. Bel fıtığı sinir sıkışmasıdır. Bor ve 
bakır mineralleri sinir sıkışmalarına iyi 
gelir. Bilinçaltı sebebi ise kişi çocukluktan 
itibaren sırta çok yük almıştır. Çocuklugundan itibaren anneye, babaya, kardeşe 
kimseye bir şey olmasın kişiye ne olursa 
olsun hayat felsefesi olan kişiler bel fıtığı, 
eklem ağrılarından kurtulamazlar. Biz bu 
konumda önce kişilerin eksik minerallerini 
tespit ediyoruz. Taşlarla mineralleri kişiye 
veriyoruz. Sarkaçlarla ise kişiye çakra blokajlarının temizliğini yapıyoruz ve sistemi 
gösteriyoruz. Çünkü enerjiden sonra her 
bir birey mutlu olur fakat üzücü bir olay- 
dan sonra yine morali bozulur ve ağrıları 
artar. Burada kişilere balık tutup vermiyoruz. Balık tutmayı öğretiyoruz. Sarkaçlar 
ile bilinçaltını nasıl temizleyip hayatlarını 
nasıl kolaylaştıracaklarını öğretiyoruz. Bioenerji ile kişiyi anne karnına cenin haline 
götürerek bilinçaltı temizliği yapıyor beden aktivesi yapıyoruz. Stone şifa bioenerji tekniğini kişilerin rahatsızlığına göre 
tek seans ya da en fazla 3 seans alıyoruz. 


İn 


"Bu taşlara özel enerji 
yüklemesi yaptığım için 
ve deri gözeneğimiz açık 

olduğu için bu 
taşlardaki mineraller 
içeri akar ve kişilerin 
hem rahatsızlıkları hem 
de blokajlı çakraları 
ortaya çıkar." 


$ifalı taşlarla nasıl bir seans gerçekleştiriyorsunuz? 


Her biri ayrı mineral taşıyan ve rahatsızlıklara iyi gelen taşlardan çakra bilekliği hazırlıyoruz. 
Çakra ne demek açıklayayım. Bedenimizde milyonlarca sinir ucu var. 7 sinir ucu hormonların 
geçtiği noktadır. Bu noktalara reiki ya da bioenerji de çakra denir. İslamiyet”te ve tasavvufta 
letaif noktası denir. Bunu kitabımda daha ayrıntılı açıkladım. İşte bu çakraları gösteren şifalı 
taşlardan-oluşan bilekliği kişilerin avuçlarına koyuyoruz. Bu taşlara özel enerji yüklemesi 
yaptıgım için ve deri gözeneğimiz açık olduğu için bu taşlardaki mineraller içeri akar ve kişilerin 
hem rahatsızlıkları hem de blokajlı çakraları ortaya çıkar. Buna göre bende kişilerin hem özel 
taşını belirliyorum, hem de kişilere migren ise migren taşlarını veriyorum. Sarkaçlar ile de çakra 
dengesi uygulamasını yapıyorum. 
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"Her türlü rahatsızlık ve 
çakra blokajları tespiti 
için kullandığım yöntem 
aynıdır. Fakat seanslar 
esnasında kişilerin 
rahatsızlığına göre 
uygulama değişebiliyor. 


I 


Kendinize de özel bir seans 
uyguladığınız oluyor mu? 


Stone şifa bioenerji tekniğinde kişilere sevgi 
ve şifa enerjisini kullandığım için karşı tarafın 
beli ağrıyorsa ve benim midem ağrıyorsa seans esnasında her ikimizde şifalanıyoruz. Bu 
yüzden ayrıca bir seans uygulamaya ihtiyaç 
gerek kalmıyor. Sadece kendime özel kullandığgım şifalı taşlarım var. 


Peki, bu tarz şeylere inanmayıp ta 
size geldikten sonra şaşıran 
hastalarınız oluyor mu? 


Açıkçası ben kendim geçmişte bu tarz enerjilere inanmayan biriydim ve yaşadım, gördüm. O yüzden inanmayanlar yaşamlarının 
değiştiğini ve şifa sistemini yaşadıklarında 
benden eğitim alarak öğrencim olmaktadırlar. En çok şaşıran kişiler meslek olarak 
doktor grubu. D3 vitamininin eksikliğini, bagırsaktaki problemi dahi eriyen taşlardan 
belirleyebiliyoruz. Doktorlarımızda bu eriyen 
taşları ve doğru tespitlerden sonra en büyük 
destekçim ve dostum olmaktadırlar. 


Bu konuyla ilgili özel bir eğitim 
aldığınızı biliyoruz. Hala eğitimlere 
devam ediyor musunuz? 


İlim Çin'de de olsa git deyimini yerine getiren birisi haline geldim. 2013'de Çin'e giderek eğitim aldım. 2017'de Brezilya'ya doğal 
şifacı John of God'a giderek enerji yükselmesi ve meditasyonlara katıldım. 11.ayda 

da Yunanistan da bir eğitime katıldım. İlim 
uzaktan hoşa gitmez. İçine girmek gerekir. 
İçine girdikçe de bilgi dipte yatan inciye benzer. Önemli olan o inciyi bulmak ve keşfedebilmektir. Eğitimlere devam. 


Peki, hangi taşlar hangi sorunlara iyi 
geliyor? 


Özellikle İbni Sina'nın Kitabü't Tıp kitabında da 
yer alan ve günümüzde Almanya'da doktorlar 
tarafından diş çıkaran çocuklara önerilen ve 
eczanelerde satılan Kehribardan bahsetmek 
istiyorum. Kehribar taşı çocukların diş çıkarmalarında kolayca diş çıkarmasını sağlar. Ateş- 
İlenmeye iyi gelir. Suyu hazırlanır ve içilirse 
bedendeki ödemi attırır ve kan sulandırıcıdır. 
Akik taşı; kanamaları durdurur ve yanıklara iyi 
gelir. Fakat yüksek tansiyonlu kişiler kullanamazlar. Kan basıncını yükselten bir taştır. Kişiye 
zararı olur. Ametist taşı strese iyi gelen negatif 
enerjiye iyi gelen, baş ağrılarına iyi gelir. Hatta 
Yunan tarihinde alkolü bedenden temizlediği 
için kadehler ametist taşından yapılmıştır. Fakat hipertiroit hastaları kullanamaz. Ametist 
taşı lityum minerali içerir ve lityum minerali 
hipertiroit hastaları için zararlıdır. Tiroit hastaları olmayan kişiler kullanabilirler. Çok iyi stres 
alıcı bir taştır. Aragonit taşı kemik erimesi ne 
iyi gelir. Fakat kanser hastaları kullanamaz. Taş 
eser miktarda kurşun minerali taşımaktadır. 
Kanser hastalığının sebebi bedende bulunan 
kurşun gibi ağır materyallerdir. Selenit taşı; 
selenyum minerali bulunduran bağışıklık sistemini güçlendiren ve her evde bulunması 
gereken ayrıca kanser hastalarının kullanması 
gereken bir taştır. Firuze taşı; panik atağa iyi 
gelen kemikleri güçlendiren geçmişte Kızılderililerin kemik güçlenmesinde kollarına taktiği 
bir taştır. Taşları mutlaka kullanalım. Nasıl ilaçlarımızı gelişi güzel kullanmıyor ve aktardan 
bitki ya da çay alırken gramı dahi önemli ise 
taşları alırken de dikkat etmeliyiz. Bedenimizi 
tanıyalım. Mineralleri bilelim ve doğru taşları 
kullanalım. Hayatınızdaki etkilerini göreceksiniz. Dizi ağrıyan bir kişi Selenit taşını kantaron 
yağına değdirerek ağrıyan yere bir saat sardıgında bunu 21 gün yaptığında ağrısının geçtiğini yaşayacaklar. 


Birçok ödül töreninde “Yılın En İyi 
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı” 


ödülüne layık görülüyorsunuz. Bu 
tarz ödüllerin sizlere ne gibi dönüşleri 
oluyor ve ödül almak nasıl bir duygu? 


Bu ödülleri öncelikle halk oylamasından çıkan 
sonuçların belirlemesi benim doğru yolda ilerlediğimi göstermektedir. Bize gelen kişilerin 
memnuniyetini göstermektedir. Bu da beni 
kelimelerle anlatamayacağım mutluluk hisleri 
ile sarmakta. Beni bu ödüle layık gören, destek veren, vermeyen, her bir bireye koşulsuz 
sevgiler diyor ve teşekkür ediyorum. 


Gelelim özel hayatınıza... Okurlarımız 
için bir gününüzün nasıl geçtiğini 
anlatır mısınız? 


Çalışmadığım günlerde benim hayatta nefes 
alma sebebim dediğim eşim ve kızlarımla olmaya gayret ediyorum. Sabah kahvaltısını 
evde yapmaya çalışıyorum. Çünkü bir ayın neredeyse 15 günü seminerler, bireysel seanslar 
ve eğitimler için şehir dışında oluyorum. Evde 
olduğumda sabah 7.00 da 13 yaşındaki kızımı okula gitmesi için kaldırıyorum. Sohbet ve 
öpücükle onu uğurluyorum. Daha sonra saat 
10.00'a kadar biraz daha kestiriyorum. Çünkü 
her gece araştırma yaptığım için saat 3.00'da 
yatıyorum. Sabah 10.00'da eşimle birlikte güzel bir kahvaltı arkasından bir plan yapmamış 
isek iş yerimize geçiyoruz. Benim randevularıma bağlı olarak ofisime geçiyorum. İşime aşık 
olan biri olarak seanslarım saat 11.00'da başlar ve akşam 21.00'de biter. Haftanın iki günü 
ise sadece kendime ayırırım. Sapanca gölüne 
karşı kahvemi içerek kendimi dinlemek en 
büyük keyfimdir. 


"Ego savaşlarından 
uzak durarak kendinizi 
sevin ve inanın. 
Kendinizi sevdikten 
sonra yaptığınız her bir 
işi seveceksiniz." 
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Elinizde sihirli bir değnek olsa bu 
hayatta en çok neyi değiştirmek 
isterdiniz? 


Elimde sihirli bir değnek olsa her bir bireye, kalplere, her bir eve, her bir sokağa ve 
ülkeye, dünyaya önce kendimizi sevmeyi, 
kâinattaki canlı cansız her bir varlığı sevmeyi, şifayı ve barışı dağıtmak isterdim. 


Giyim olarak tercih ettiğiniz 
markalar hangileri? 


Giyim olarak marka ismi veremem. Ben 
her zaman insanların kendisini rahat ettigi ve beğendikleri kıyafetleri giymesi taraftarıyım. Bana o anda hoş gelen her bir 
kıyafeti alabilirim. 


Ne tarz kokular sizi yansıtıyor. 
Kullanmış olduğunuz parfümler 
hangileri? 


Kokusu sayesinde yarattığı iletişimle tarihin ilk çağlarından bu yana vazgeçilmezlerimizden olan parfüm seçimi benim için 
çok önemli. Hypnotic Poison özel anlarda 
kullandığım bir parfümdür. Genelde çiçeksi ve hafif kokular benim için vazgeçilmezimdir. 


Hayattaki en büyük felsefeniz 
nedir? 


Hayattaki en büyük felsefem bir elim 
gökte, bir elim yerde, dünyaya sevgi ve 
şifa enerjisini yayabilmek. 


"Hayattaki en büyük 
felsefem bir elim gökte, 
bir elim yerde, dünyaya 

sevgi ve şifa enerjisini 
yayabilmek." 


Sizi seven ve sizin gibi olmak 
isteyenler için en büyük 
tavsiyeniz nelerdir? 


Ego savaşlarından uzak durarak kendinizi sevin ve inanın. Kendinizi sevdikten 
sonra yaptığınız her bir işi seveceksiniz. 
Sevdiğiniz bir işi yaptıktan sonra karşınıza kim çıkarsa çıksın yaptığınız işe 
inandığınız içinde hiç bir engel karşınız- 
da duramayacaktır. En önemlisi çok çalışarak ben oldum demeden son nefese 
kadar araştırıp bilgi üzerine bilgi katmak 
için araştırıp bu bilgiyi paylaşmak. Birde 
gülümseyiniz. 


Sosyal medya ile aranız nasıl? 
Sık olarak kullanıyor musunuz? 


Sosyal medyayı elimden geldikçe kulanmaya çalışıyorum. Her sabah iç 
sesimden gelen olumlamalar paylaşıyorum. İki gün paylaşmadığım- 

da takipçilerim dm'den yazarlar. Bu 
olumlamaların o günkü hayatlarını kolaylaştırdıklarını belirtmektedirler. 


Okurlarımızın size 
rahatlıkla ulaşabilecekleri 
sosyal medya hesap 
adresleriniz? 


www.belgindal.com.tr web 
sitesinden inceleyebilirler. 
Mailim : belgindal©gmail.com, 
05422614100 iş yeri numaramız. 
Bize gelmek isteyenleri Sakarya 
Sapanca'ya bekliyoruz. 


Son olarak dergimiz 
Evos Angels hakkındaki 
düşüncelerinizi alalım? 


Evos Angels dergisi istikrarlı 
şekilde sürekli yükselişte olan 
dijital dergi. Her bir haberi 
özenle hazırlanan ve her şeyden 
önemlisi insanların okurken hiç 
sıkılmayacağı kendilerine ait 
merak ettikleri, gerek sağlık, 
gerek magazinsel konuları bu 
dergide bulmaktadırlar. 
Türkiye'nin tek tescilli dijital 
dergisinde olmaktan çok 
mutluyum. 


ZLOSANTE # 


Çocuk ve Yetişkin Hastanesi 


Zayıflama ve Güzellik Merkezi 


Coolshape360 teknolojisi 
ile zahmetsiz kilo vermenin keyfini yaşa! 
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Tülin Şa 
Maynum Stor 
Lezzete Doyd 


Top model Tülin Şahin, kapılarını kış mevsiminde ilk kez açan Magnum Store 
İstanbul'u ziyaret etti. Şahin; başka hiçbir yerde bulunmayan tatlılar, sıcak 
çikolata ve kahve çeşitleriyle zengin bir menüye sahip Magnum Store'da 
yepyeni kış lezzetlerini denedi. 
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imza atarak kış mevsiminde de haz tutkunlarıyla buluşan 
Magnum Store, top model Tülin Şahin'i ağırladı. Kendini bir “Magnum 


sever” olarak tanımlayan Tülin Şahin, 
Magnum Store'un yenilenen menüsündeki kış lezzetlerini denedi. Zencefilli kurabiye ve sıcak çikolatayı birleştiren Hot Chocolate Gingerbread'i 
favorilerinin arasına eklediğini söyleyen Tülin Şahin; Chocolate Bomb 
Karamel, Chocolate Bomb Frambuaz, Charlotte, Chocolate Rhapsody 

ve Winter Power arasından ise seçim 
yapmakta zorlandı. Şahin, Magnum 
ore'u-bukış'sık sik ziyaret edeceğini 
de sözlerine ekledi. 


«“ 


Bagdat Caddesi Numara 335'te 
hizmet veren Magnum Store, 
sürpriz tatlılar ve içeceklerle dolu 
yeni menüsünün yanı sıra kış aylarının büyüsünü yansıtan dekorasyonuyla da dikkat çekiyor. Sıcak 
ve soguk kahve seçenekleriyle haz 
tutkunlarını Magnum çikolatasının farklı sunumlarıyla buluşturan Magnum Store, misafirlerine 
“Benim Magnum'um” seçeneğiyle 
kendi Magnum'unu yaratmanın 
hazzını da yaşatıyor. 
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Jacgueline Kennedy'den Grace Kelily'e moda dünyasına ilham veren kadınların stilinin 
yaratıcısı Oleg Cassini yeni sezonda incelikli işçiliği maksimal kalıplarla birleştirdi. 
Yansıyan ışığı görsel bir şova dönüştüren özel kesim kristaller, boncuk ve tüllerin 
hakim olduğu 2018 koleksiyonunda, elegan ve cesur formlar göze çarpıyor. 
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Viola Chan: Bitmeyen 
Mükemmelik Arayışı 


Markanın kreatif direktörlük koltugğundaki deneyimli 
tasarımcısının adını alan 
koleksiyonda peri masalından çıkmış etkisi veren 
danteller, simetrik işlemeler, kendinden simli ve taşlı 
kumaşlar dikkat çekiyor. 
Viola Chan'in mükemmeliyetçi tasarım anlayışının 
her bir işlemede hissedildigi koleksiyonda kendi masalının kahramanı olacak 
gelinler için onlarca gelinlik 
yer alıyor. Etek boylarında 
ve duvakta özgün desenler, 
dantelin yaratıcı kullanımı 
da Viola Chan'in zanaatinin 
estetik bir yansıması olarak 
öne çıkıyor. 


Oleg by Oleg Cassini: 
Zamansız Klasikler 
Modern Çizgilerin 
Etkisinde 


2018 gelinlik modelleri tartışmasız yükselen trendlerden 
olan püskül ve işlemelerin 
etkisi altında. Oleg Cassini'nin genç ve dinamik Oleg 
by Oleg Cassini koleksiyonunda maksiden miniye onlarca 
gece elbisesi ve gelinlik sezon 
trendlerini belirlemeye devam ediyor. 2018 yılına damga vuran tek omuz kalıplar ve 
prenses kesim gelinlikler Oleg 
by Oleg Cassini'nin bu sezon 
ustalık eserleri olarak öne 
çıkıyor. 


Oleg Cassini Collection: 
İmzası Detaylarda Gizli 


Oleg Cassini Collection'da her 
kadının hayalindeki gelinlik 
modelini bulması için her detay düşünülmüş. Vücudu en 
iyi Formda göstermek için tasarlanan kalıplara güpür danteller, inciler, dore ve lame işlemeler eşlik ediyor. Kat kat, 
iç içe geçen dantellerle sofistike bir maksimalizm sunan 
gelinliklerin yanı sıra, her dönemin ihtişamlı klasiği sayılacak modeller gecenin yıldızı 
gelinlere unutulmaz bir deneyim sunmaya aday. Zarafet 
ve çekiciliği birleştiren parçalar, bu yıl kendinden emin 
ve güçlü siluetler vadediyor, 
ışıltılı detaylar ve dekolteler 
cesur görünümler yaratıyor. 


Kadınların Korkulu Rüyası 


Selülit 


Songül GÜNEY ERZURUMLU 


Uzman Estetisyen ve Güzellik uzmanı 


Selülit Nedir? Neden Oluşur? Nasıl Önlenir? 
Selülit, deri altında düzensiz ve aşırı yag birikimi ile oluşan, özellikle bacak, 


kol ve kalça bölgesinde toplanan, görünümüyle portakal ile özdeşleştirilen 
bölgesel bir dolaşım bozukluğudur. 


Selülit obeziteyle karıştırılmamalıdır. Selülit oluşumu, genetik ve hormonal yapı ile yaşam tarzından etkilenir. Dolayısıyla kilosu normal, hatta normalin altında olan bireylerde bile selülit oluşma riski vardır. Erkeklerde görülen selülit oranının kadınlardan 
düşük olmasının sebebi, erkeklerin östrojen seviyesinin daha az olmasıdır. Östrojen 
seviyesi yağ birikimini ve selüliti artırdığından, kadınlarda daha fazla görülür. 


Selülit Neden Olur? Selülit olan vücut bölgesinde kan dolaşımı yavaşlamış demektir. 
Kan dolaşımı yavaşlayan bölgede damardan doku sıvısı sızar. Bu sıvı vücudun savunma 
mekanizması nedeniyle bag dokusu ile sarılır. Bag dokusunun sardığı kaçak sıvı deri altında kesecikler oluşturur. Bu keseciklerin etrafında zamanla yag dokusunun artmasıyla oluşan düzensiz yerleşim ise vücutta portakal benzeri bir görünüme, yani bölgesel 
selülite neden olur. 


Selülit 3 grupta incelenebilir; 


1. Derece; selülit dışarıdan belli olmaz. Ancak parmakla sıkıldığında portakal görünümü oluşur. 


2. Derece; dışarıdan hafif bir şekilde görünür ancak fazla belirgin değildir. 


3. Derece; selülit görünümü oldukça belirgindir ve bazen ağrı yapabilir. Selülit 
oluşumunu etkileyen faktörler; fizyolojik 
farklılıklar, düzensiz yaşam şekli ve genetik 
yatkınlık şeklinde sıralanabilir. Fizyolojik ve 
hormonal farklılıklar dolaşım bozukluğu, 
östrojen fazlalığı, sindirim sistemi bozukluklarını kapsarken, düzensiz yaşam şekli 
karbonhidrat ve yağın aşırı tüketimi, yetersiz su tüketimi, hareketsiz yaşam, stres, dar 
giysiler, topuklu ayakkabı, alkol ve sigara 
kullanımını içerir. Genetik yatkınlık olarak, 
özellikle Akdeniz ülkeleri selülite genetik 
yatkınlık gösterir. Ayrıca düz tabanlığı olan 
bireylerde görülme olasılığı yüksektir. 


murot balcı 


creotive ajans 


MB CREATİVE AJANS REKLAM TANITIM HİZMETLERİ 


Düzenleme: Evrim OR 
Röportaj: Leo DEMİRCİYAN 


Grafik: Işık Eflan TINAZ 


AYIN ERKEK BAŞARI ÖYKÜSÜ 


MURAT 
BALCI 


"Gerilla reklam yapan ajans neredeyse yok gibi. Billboard reklam 
alanlarına afiş asmak yerine o firmanın bir ürününü asabilir, örneğin 
halı asmak gibi. Bu şaşırtıcı olabilir ama biz bunu yaptık bir firmaya 

çok ses getirdi ve 5 yıldır hala kullanıyorlar, ayrıca çeşitli ajans ve ulusal 
dergilerden tebrik aldık. " 


O 0 LİLİ LİLİ LİLLE 


Murat Balcı kısaca kendinizden bahseder misiniz okurlarımıza? 


Gaziantep'te dogdum ve buranın kültürü ve dokusu ile büyüdüm. Gaziantep'in hemen hemen 
bütün mahallerinde bir güzel ân'ım vardır. Yaklaşık 10 yıl radyo programcılığı yaptım. Ve bu 
arada reklamcılık sektörü ile tanıştım. 2012 yılı 1 Ocak'ta Mb Creative Reklam Ajansını kurduk. 
Gaziantep ve bölgede bir çok önemli markalara reklam ve danışmalık hizmeti veriyoruz. Bu 
arada bazı sivil toplum kuruluşların yönetim kurulu üyeliği yapmaktayım. Ayrıca sık sık 
İstanbul'a gidiyorum orada da bir şubemiz var ve markalara hizmet veriyoruz. 


hayat artık 
yafet, elektok zaman 
gelen büyük 
ok. Hatta cidürünler sezon 


erseniz indirim 
rı e 
vabı | k 
isva 
laylık 


hn 
| 


. 
ö 
LU 
Bi 
m 


a eee re. 
. 
LL 
. 
rm. . 
— 
Li 
- 
- 


Sima mEİ 


YP e 
— 
Lİ 
Li 
4 
— wa 
ri Li w. 
a” 
- 
- 
m 
Li 


Lr / 
A eri 
LE Li aeüö#* 8 “ 

ü ği is i " öz ö Lu d 
di vr pe pi ; yö” an 


kkk YL 
ödül. 
nee 
: Beş biseşgi” a” 
. ete - 
ete şişi, 


Bildiğimiz üzere creative bir ajansa sahipsiniz. 
Günümüzde ajansların durumları neler? 


Bu soruyu bir çok açıdan değerlendirebiliriz, ancak şuanki 
duruma göre bazı ajanslar eski usul pazarlama yöntemi ile 
marka yönetiyor. Özellikle ajanslar müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilen düzeyde desil. kendi mecrasına yönlendirerek boşuna para harcayabiliyorlar. Gerilla reklam yapan ajans neredeyse yok gibi. Billboard reklam alanlarına afiş asmak yerine 
o firmanın bir ürününü asabilir, örneğin halı asmak gibi. Bu 
şaşırtıcı olabilir ama biz bunu yaptık bir firmaya çok ses getirdi ve 5 yıldır hala kullanıyorlar, ayrıca çeşitli ajans ve ulusal 
dergilerden tebrik aldık. Hedef kitleyi dogru seçip direk müşterilerle konuşmak gerekir. 


İyi bir ajans yöneticisi size göre nasıl olmalı? 


Her zaman araştıran gelişen teknolojiyi yakından takip eden 
çalışanları ile devamlı kalbi temasta olan disiplinli biri olma- 
li tabiki. Ama en önemlisi başarıyı ödüllendiren bir yönetici 
beklenir. Her şey yolunda gitmeyebilir o yüzden her şeye hazırlıklı olması lazım ki zaten şu sıralar Türkiye'de hem iyi hem 
de kötü haberler duyabiliyoruz bu bakımdan her zaman hazırlıklı olmada fayda var. Başarı tüm ekibin başarısızlık ise yöneticinindir. 


Gelelim özel hayata... Yakın bir geçmişte 
Ceylan Bozoğlu ile evlendiniz. Tanışma h 
ikâyeniz nasıl oldu? 


Hayat sizle işte böyle güzel sürprizler yapabilir. Eşimle 


yışımız yoktu, kısmet oni tanıştık o günden beri aynı heyecanla birbirimize bağlıyız. Kendisi devamlı kendini yenileyen 
bir yapıya sahip hep bir şeyler yapma telaşında bende öyleyim ne zaman bir araya gelsek güzel ülkemiz için neler yapabiliriz diye projeler oluşturuyoruz. Hala şuan yaptığımız ve 
üzerinde çalıştığımız bir çok proje var. Allah nasip ederse bu 
şekilde yaşamaya devam edeceğiz. 


Peki, eşiniz şan eğitmeni 
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önemli sanatçılarla çalışm 


şında yine şan-eğitimleri v 
meye devam ediyor. Be Ki 
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Okurlarımıza bir gününüzün nasıl geçtiğini 
anlatır mısınız? 


Sabah erken uyanırım eğer geceden bir proje için sabahlamazsam, sabah eşimle evden çıkar onu okula bırakırım. 
Ardından şehirde bir tur atarım sonra ofise geldikten sonra yönettigimiz markaların sosyal medya hesaplarına bir 
göz atarım. O günki randevuleri kontrol eder. İşime başlarım. Bu arada her hafta hatırı sayılı firmalarımı arar onlara güzel bir hafta dilerim bir ihtiyaçlarının olup olmadığını 
sorarım. Öğlen ofiste devamlı yemek yaptırır çok önemli 
bir işim olmazsa ofiste yemek yerim. Akşama kadar iş yogunlundan vakit kalırsa eski müşterilerimi ziyaret ederim. 
Akşam ise saat 7 gibi ofisten ayrılır evime dönerim. 


Hayatta asla affetmem diyeceğiniz 3 şey? 


3 şey değilde tek şey var o da nankörlüktür. Yapılan iyiligin unutulması beni çok üzer. 


Elinizde bir sihirli değnek olsa bu hayatta en 
çok neyi değiştirirdiniz? 


Bu ucu açık bir soru herkesin buna verecek bir değil onlarca cevabı olurdu. Eğer öyle bir değnek olsaydı ihtiyaç 
sahipleri için bir şeyler isterdim. 


Sosyal medyada aktif misiniz? Okurlarımız için 
sosyal medya hesap adreslerinizi alalım? 


https://wWww.Tacebook.com/Mbmuratbalci 
https://Wwww.instagram.com/mbmuratbalci 
https://twitter.com/mbmuratbalci 


Son olarak dergimiz Evos Angels hakkındaki 
düşünceleriniz? 


Evos Angels dergisini 2 yıldır takip ediyorum ve gerçekten 
başarılı işlere imza atıyorsunuz. Türkiye'de Dijital dergi 

olarak çok önemli bir yerdesiniz. Başarılarınızın devamını 
diliyorum. 
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OXXO'nun çok sevilen Pure Soul 
iç giyim koleksiyonu, kış sezonunda yenilendi. OXXO'nun genç, 
dinamik, enerjik stilini yansıtan 
Pure Soul, kış sezonunda siyah, 
mor, pudra, mavi, kırmızı, somon, 
ekru renkleriyle her biri giyim koleksiyonunu tamamlayan parçalardan oluşuyor. 


Derin göğüs, sırt ve kol dekolteli tasarımların tamamrlayıcısı Pure Soul iç giyim 
koleksiyonu cool, romantik 
aynı zamanda ateşli ve seksi bir görünüm vaadediyor. 
Dantel detaylarıyla denim 
ve ipek gömlek yada ceket 
içine giyilebilecek şık, cesur 
parçalardan oluşuyor. 
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Tüm sırtı açıkta bırakan dantel 
modeller, boyundan bağlanarak omuzları ön plana çıkaran 
büstiyerler, göğüs üzerinde 
geometrik bantların kullanıldığı sütyenleri, tunikler, denim gömleklerle, geniş V yakalı 
yada açık sırt detaylı bluzlarla 
kombinleyerek stilinizi belirleyebilirsiniz. 


N Pure Soul koleksiyonu ile hem 
şık hem de cool görünümün yolu 
| OXXO'dan geçiyor. Pure Soul Ko- 
i / leksiyonu,tüm 0XX0 mağazaları 
İ/ ile wWww.oxxo.com.tr sitesinde 
sizleri bekliyor. 
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AYIN ERKEK AYIN ERKEK OYUNCUSU 


ONUR 
YÜKSEL 


"Aslında bu hayatta asla asla dememek lazım. Klişe bir söz gibi gözükse de 
içinde birçok anlam taşıyor. 33 yaşındayım ve bu yaşıma kadar gördüğüm 
göreceğim ve deneyim ettiğim birçok şey beni olduğumdan daha da 
olgunlaştırdı.." 


ALL LL LL LİLİ 


Onur Yüksel... Kısaca seni tanıyabilir miyiz? 


16.03.1984 Karabük dogumluyum. Baba tarafım Rize kökenli olduğundan genelde aslen 
Rizeliyim diyorum. Çocukluğum el bebek, gül bebek geçti diyebilirim. Rahmetli babaannem ve 
dedem üstüme titrerdi. Torunlar arasında tek erkek çocuktum taki lise zamanlarına gelene kadar. Amcamın sonra erkek çocuğu oldu saltanat bitti. Bir tane kız kardeşim var. Akıl küpü kalbi 
güzel bir tanem. Anneminde merhametini aldım sanırım. Babam sporun içinden gelen futbol 
aşığı biri oldugundan küçükken benim çok futbolcu olmamı istedi. Hafta sonu işi olmadığında 
beni orman da parkurda koşturup vuruş tekniklerini gösterirdi. Karabükspor'un alt yapısında 
senelerce oynadım ama profesyonel takıma geçemedim. Lisedeyken basketbola yeteneğim 
oldugunu fark ettim. Arkadaşlarım okul takımına davet ettiler. Okul maçlarından sonra kendimi yerel lig'de, sonrasında da 3 lig'de buldum. Basketbol kariyerim başlamıştı. Üniversiteyi 
memleketim de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksek Okulunda İşletme okudum. Basketbolu Üniversitede bırakmadım, hem okul takımı, hem de kulüpte oynamaya devam ettim. Senelerce büyük keyif alarak oynadığım basketbolu dizimden geçirdiğim 
bir sakatlık sonucu bırakmak zorunda kaldım. Üniversite bitince İstanbul'da yaşamaya karar 
verdim. Çeşitli sektörlerde çalışırken hem oyunculuk eğitimi aldım, hem de mankenlik yaptım. 
Yıllar böyle geçti gitti. Ve sonrasında hep bir hayalim vardı; bir kız çocuğum olsun. Bu hayalle 
birlikte Kısmetse Olur programına katılmaya karar verdim. Büyük bir kitlenin evine konuk olduk; kiminin abisi kiminin oğlu Onur oldum... 


Kısmetse Olur ile hayranlarının karşısına geldin. 
Yolda yürüdüğünde aldığın tepkiler nasıl? 


Hangi ortamda bulunursam bulunayım elbet bir Kısmetse Olur muhabbeti geçer. Tanıyanların yüzlerinde- 
ki ifadeye baktığımda mutlu olurum. Demek ki onların içinden bir parçaya dokunmuşum derim. Aylarca 
ekranlarda kalıp bütün davranışlarınızın yansıdığı bir 
ortamdan çıkıp insanların takdirini almak kolay bir şey 
değil. Düşünün; Ayşe teyzem evinde fasülye kırarken 
hep bizi izledi. Oğlu gibi çocuğu gibi olduk büyükleri- 


mizin. İşinin başında olup köşeden kıyıdan telefonla- "Babamın bir sözü 

rında bizi takip edenlerin hikâyelerini biliyorum. Bun- l 

ları dinlemek, şahit olmak kelimelerle anlatılamıyor. var bize, ben 

Bu dünyada sevilmeyi ümit edebilmek için yapılacak oyuncu olmak 

tek şey, karşılık beklemeden etrafımızdakilere sevgi A 

dı. isteyen arkadaşlara 
e W ileteyim; 

Bildiğimiz üzere tekstil işiyle uğraşıp bir yandan da e 

modellikte yapıyorsun. Bu tarz bir programa katılma uşenme, er telem €, 

fikri nereden oluştu? vazgeçme ez 


Tekstil benim hep yapmak istediğim bir iş dalıydı. 
Modellik kariyerim zamanında da uğraştığım bir işti. 
Kendime ait bir yer açmak için çabalarken kendimi Kısmetse Olur evinde buldum. Kader ve kısmete inan bir 
insanım. Ne demişler; hayat siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir. Ve daha sonrasında çekimlerin yoğun- 
İugu sebebi ile devam ettiremedim. Ama hala aklımda 
kalan bir iş. Fırsatını buldugum ilk anda hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. 


Kısmetse Olur programına katılmanda ailenin tepkisi nasıldı? 


Annem ve babam çok anlayışlı insanlar. Ben bir şey 
yapmak istedigim de hep desteklediler. Yanlışlarım olmadı tabikide ama yanlış yapmadan doğruyu bulamıyorsunuz. Karabük'te yaşadıklarından programa katılmadan önce telefonda konuşabildik. Benim için hayırlı 
olmasını dilediler. Her bölümü izler ve sonrasında telefonda hep konuşurduk. Öğütlerini dinlerdim. Sonrasında onlar da Kısmetse Olur evine misafir oldular. 
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Onur Yüksel için aşk ne 


Benim için aşk cennete 
kokusunu içine çekmek 
Kendimden, ideallerimd 
vazgeçiş benim için aşk! 
Kadının her şeyi olmak! E 
aldığımı hisseder, bir sözi 
yaşarım. Aşk'ı severim; h 
oldum. Mantık v 
insandan daha : 

çünkü becere 

içinde hep gü 

sevdaya dâhi 

sevmem. He 

hepimizin g 


"Bugüne kadar Türk 
sinemasında ve 
ekranlarında oyunculuklarıyla 
hayran bırakan ve örnek 
aldığım birçok üstat var. 
Bunların karşısına bir 
programdan popüler olarak 
çıkmış sevilen bir karakteri 

koymak imkânsız." 


Sence bir oyuncuda olmazsa 
olmazlar nelerdir? 


Bence oyuncular profesyonel 
şizofrenler. Karakterin içine girip 
yaşıyorlar. İyi bir oyuncu kesinlikle çok okumalı ve gözlemci olmalı. 
Ben girdigim ortamlarda farklı 
karakterlerde insanlar gördüğümde incelerim. Bunun oyunculuk 
için bana çok yararı oluyor. Şimdi 
bakıyorum ben oyuncu olmak istiyorum diyen çok genç var. Bunun 
için mücadele edip kendini geliştiren yok. Vizyonsuz değil, oyuncu 
hiçbir şey olamazsınız! Babamın 
bir sözü var bize ben oyuncu olmak isteyen arkadaşlara ileteyim; 
“üşenme, erteleme, vazgeçme!” 


"Benim için aşk 
cennete ulaşmak, 
oranın kokusunu 
içine çekmek gibi 

büyülü bir duygu." 
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Kısmetse Olur yarışmadan Sonrd'sos İL mı dar popü 
aklına gelir miydi? m i 
Bu soru programa ne amaçla girdiğinde dogru orantıl#Popüler olmak için girdiyseniz bu du- 


Make 


iliyorsunuz. Durumlar karşısındaki verem diyeceklerin nelerdir? 


a dememek lazım. Klişe bir söz gibi gözükse 

9u yaşıma kadar gördüğüm göreceğim ve de 

a da olgunlaştırdı. Bu nedenle büyük konuş 
ne konuda asla derlerse o olayın başkahra 
evmeye sebep arayan biriyim ben. Dışard: 
mda farklı yapıda birisiyim. Merhamet du 
zülümseme içten birsöz bile her şeyi unu 


ği” 


er hesaplardan gelen saldırılara karşıryor#mun nedir? 


islında bu. Yediden yetmişe herkes bu dusâmdan Şikâyetçi 
ıl medyada saldırı altında. Tabi bu mağdurlarda 
insana ulaşabiliyoruz. Aslında bu durumun ava 
orum. Kendi hayatı renksiz olup haddini bilmeye 
le koyduğunuz bir fotoğrafa kadar hakaret edebil 


vremdeki insanlara görefyine en sessiz kalan kişile 
gözlerimi kapatıp içleri ötülük ve kin barındıre 
ginde ise her vatanda unlarla hakkımı arıyc 
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n işiyle, boş insan kiş 


Gelelim özel hayata... Okurlarımıza bir 
gününün nasıl geçtiğini anlatır mısın? 


Herkesin hayatta istediği bir akış var. Programa girmemle birlikte iş hayatım tepetaklak oldu. Bu durumu düzeltip eski gücüme 
kavuşmak ve hayatıma yön vermek için 
işimle alakalı projeler halindeyim. Genelde zamanım her ne kadar sosyal medyada 
belirtmesem de iş projeleriyle geçiyor. Tabi 
birde benim çocukluğumdan bugüne taşıdığım Beşiktaş aşkım var. Sporla da çok 
ilgili birisiyim. 


Herhangi bir spor dalıyla uğraşıyor 
musun? 


Çocukluğumda babamın teşvikiye futbol 
oynayarak spora başladım. Daha sonrasında basketbol oynayarak bu serüvene devam ettim. Bacağım sakatlandığı günden 
beridir de fitnessla ilgiliyim. Vücut geliştirme ve Cross yapıyorum. Spor beni hem 
dinç tutuyor, hem de tüm enerjimi harcayarak beni motive ediyor. Sporsuz bir hayat düşünemiyorum. 


Giyim olarak en çok tarz seni 
yansıtıyor? 


Klasik giyimle ilgili iş yapma istediğim olsa 
da, hatta çevremdekiler bana bu giyimi 
daha çok yakıştırsa da ben spor kıyafetlerle daha rahat hissediyorum. Salaş üstler ve 
rahat edebileceğim jean ya da eşofmanlar oluşturuyor dolabımı. Modayı takip 
etsemde kendime yakışanı giymeyi tercih 
edenlerdenim. Bence herkes de böyle yapmalı. Moda diye giyinen kıyafetler her zamanda herkese yakışmıyor. 


Özellikle tercih ettiğin markaların var 
mı? En çok kimlerin veya hangi markaların kıyafetlerini tercih ediyorsun? 


Özellikle takip ettiğim markalar tabiki de 
var. Mesela bu röportaj için ve gittiğim 
çoğu davette tercih ettigim favori markam MCR giyim. Ama sadece o markaları tercih etmiyorum. Herkesin kolaylıkla 
erişebileceği markalardan da giyiniyorum. Bazen çok ünlü modacıların kıyafetlerine bakıyorum. O modelleri kendi 
tarzım ve kendime yakışan haliyle kombinliyorum. 


Kullandığın parfümler hangileri? 


Guerlain, Bvlgari Man Black, Tom Ford 
Tobacco sevdiklerimdendir. Genelde 
üçünü kullanıyorum. Kendimle bağdaştırdım kokulardır. 


Buradan seni seven hayranlarına iletmek istediklerin? 


Sevgili dostlarıma hitaben iletmek istedigim bir mesaj var! Dürüst, kültürlü, 
kendini ifade eden, kafasını kuma gömmeyen, pozitif düşünen, saygın, çalışkan, 
saygılı, “ben” değil “biz” diyebilen insanlar olmalıyız. Buna kendimizden başlamalıyız. Suya atılan taş halkaları gibi büyümeli, büyümeliyiz... 


Sosyal medya hesap adreslerini alalım? 


İnstagram : onuryuxel, Twitter: onuryuxel, Snapchat: onuryuxel7. 
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Billur Felek Demir 


Ben Olmak... 


ai 


Hayatımızda kendimizi bildiğimiz andan itibaren yaşadığımız her anın hafızamızda bıraktığı 
izler bizi biz yapar. İşte bu yüzden kendimiz ve çevremiz için aldığımız kararları bile etkiler. 
Bize neyin iyi geldiğini ya da neyin bizi mutsuz ettiğini en iyi biz biliriz. Çünkü, yaşanan her 
olay ve de durum gelişimimizde büyük bir yap bozun parçalarıdır. Her bir eksik yönümüzü tamamlamaya çalışıp “ben olmak” için mücadele eder dururuz. Eger ki yaşadıgımız yılların yorgunluğunu mutluluk dolu anlar ile yok edebileceğimizin farkındalığını yaşayabilirsek. Yap bozun parçalarını doğru yerleştirebiliriz. İşte bu “ben olma” yolunda yürürken, yaşadığımız izleri 
takip ederken bizi üzen olayları unutmayız belki ama biz de ne gibi duygu birikimi yarattığını 
bilir ve o an aklımıza geldiğinde yaşanmış yılların anısında bırakmalıyız. Ama bizi mutlu eden 
yaşadığımız her anda yine aynı şekilde güzel duygular bırakır. Yüzümüzde gülümsemeyle birlikte içimize hayat sevinci kaplatır.Tabi ki her şey toz pembe değil, ama zor anları atlatırken 
verdigimiz mücadelenin bizi başarıya götürdüğündeki mutluluk hepsinden önemli. 


Yine, yeniden sevgiyle bir yıla adım atmanın heyecanıyla umutlarımızı güzel ve hayra olanı içten isteyelim ki yüzümüze yayılan gülümsemeyi ruhumuz hissetsin. Aklımızdan, dilimizden ve 


de benim gibi kaleminden, mutluluktan uzaklaştıracak hiç bir şey çıkmasın. 


Yeni yıl tüm dileklerinizi gerçekleştireceğiniz bir yıl olsun. Milletçe güzel yıllar dileğiyle... 


Sevgi ve inanç yüreğinizden eksik olmasın. 


Fotoğraf: İlker UZUNALAN / 
Retouch: Kürşad KARAKUŞ |! 
Vision: Özkan AYDOĞANOĞLU 
Röportaj: Leo DEMİRCİYAN 
Grafik: Işık Eflan TINAZ 
Make Up: Zübeyde KAYCI | | man, 
Saç: Ahmet ÇOBAN/ Garage Hair Repair Studio 
Çağlar ÇAĞLAYAN e 
Taner YILMAZ 


AYIN SES SANATÇISI 


"Tabiki müziği çok seviyorum ama sevgi paylaşılınca güzel ve herkes artık 
benzer şeyler yapıyor. Halkın beğenisine uygun kitleye ulaşmak için popüler 
müziği yapıyoruz. Yani senin tarzın pop benim tarzım rock onunki arabesk 
diye bir şey kalmadı. Müzik dili dünyada aynı oldu." 


O LİLLE LİLİ LİLİ LİLİ LL LİLİ LL LDL 


Reyhan Cansu kısaca kendinden bahseder misin okurlarımıza? Nerelisin, 
nerelerden buralara geldin? 


İzmirliyim. İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüdüm. Annem Selanik babam Urfalı. Onlarda İzmir'de doğmuş büyümüşler. İzmir'in daracık sokaklarında sekiz on odalı kocaman bahçeli 
cumbalı bir evde büyüdüm. Birbirine aşk ile bağlı bir anne, baba, anneanne, dede ve dört 
kardeş olarak büyüdüm. Kalabalık bir aileyiz. 


"Sanatçı olmak büyük bir 
sanat duygusuna ve 
sevgisine sahip olmakla 
beraber, o duygu, sevgi ve 
becerileri başkalarına ileten, 
öğreten, bir ifade 
kabiliyetine ve iktidarına 
sahip olmayı gerektirir." 
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Çocukluktan bu yana en 
büyük idealin şarkıcı olmak 


mıydı? 


Şarkı söylemek, dans etmek ve taklit yapmak çocukluğumda beni çok 
mutlu ederdi. İlkokul yıllarıyla birlikte okul korosunda başladım ve 
beden eğitimi aynı zamanda bale 
eğitmeni olan Yahudi asıllı çok güzel 
bir bayan öğretmenim bendeki dans 
yeteneğini görmüş ve özel olarak 
bale derslerine başlamıştık. Öğretmenim bunu anneme iletmemi ve 
danstaki başarımı ileri seviyeye taşımamı istedi. Annem ise; babamın 
asla böyle bir şeyi istemeyeceğini 
söyledi. Ben bunlara hiç aldırış etmeden kaldığım yerden devam ettim. Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik 
ve Bale bölümü yetenek sınavlarına 
11 yaşında öğretmenimin katkılarıy- 
İla girerek kazanmıştım, ama ailemin 
bunlardan hiç haberi bile yoktu. Tek 
desteğim müzisyen olan dedem- 
di. Onu da aynı yıl ani bir kalp krizi 
sonucu kaybettim. Oysaki ilk Türk 
müziğini ondan duymuş ve öğrenmiştim, artık müzik adına destekçim yoktu ama onun benim bir solist olacağımdan hiç şüphesi yoktu. 
Onun anısına şan derslerine başladım. Dedesini kaybetmek 12 yaşındaki bir kız için bir milattı artık. 


"İçinde rahat ve özgür 
olmadığımız ne giyersek 
giyelim şık olmayacaktır. 

İllaki pahalı markalar 

olmasına gerek yok bence 
vücudumuzu tanıyalım 
yeter." 


Bu piyasaya giriş hikâyen nasıl başladı. 
Yönlendirenler oldu mu yoksa kendi isteğin mi? 


O kadar çok dansı ve sahneyi seviyordum ki bir pist ve sahne 
gördüğümde kendimi sahnede buluyordum. İlk olarak Sibel 
Can'ın sahne aldığı İzmir Fuar'ında sahneye fırladım ve müthiş 
bir dans etmişim ki; ertesi gün bütün gazetelerde ben vardım. 
Ama henüz 15 yaşıma yeni girmiştim ve bütün gazeteciler o 
gece oradaydı. Beni bulmaya çalışmıştı. Mekan sahipleri peşime düşmüştü. İnanılmaz paralar teklif ediliyordu. Ünlü bir iş- 
İletmeci şuanda hayatta değil nur içinde yatsın Atalay Noyaner 
birçok sanatçıya babalık yapmış banada öyle davrandı ve ailemi 
ikna edeceğini madem bu kadar yakışıyorsun olacaksın dedi ve 
İbrahim Tatlıses ile beni fuar kadrosuna aldı. Ve Ankara, İstanbul derken ben artık sahnelerde yerimi almıştım. Babam çok 
karşıydı. Urfalı olması İbrahim Tatlıses'in benim yanımda olması, yine de içi rahat değildi. Çünkü o benim çocuk doktoru 
olmamı istiyordu. 


Sence bir şarkıcıda olmazsa olmazlar nelerdir? 


Sanatçı olmak büyük bir sanat duygusuna ve sevgisine sahip 
olmakla beraber, o duygu, sevgi ve becerileri başkalarına ileten, öğreten, bir ifade kabiliyetine ve iktidarına sahip olmayı gerektirir. Sanatın hangi dalı olursa olsun bunu sanat adına 
yapmalı. 


Bildiğimiz üzere birçok ödül töreninden ödüller 
takdim edilmekte. Bir sanatçı olarak bu tarz ödüller almak nasıl bir duygu? 


Tabiki; yaptığımız bir eserin beğenildiğini gösteren ve biz sanat- 
İla uğraşan kişilere büyük sorumluluk yüklemek amacı ile yapılan törenler olarak algılıyorum ve bu hususta daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Sonrada takdiri dinleyici izleyici 
ve sevenlerimize bırakıyoruz. Onlar bizi nasıl olsa taçlandırır. 


Albüm 
çalışmalarında en 
çok neye dikkat 
ediyorsun? 


Asıl tarzım ve eğitimim 
"TSM" Türk sanat 
müzigi olmasına 
ragmen her türlü 
müziği severek 
dinliyorum. İlk albümüm 
maxi single olarak 
çıkmıştı. Profesyonel 
isimler ve müzik 
duayenleri ile 
çalışmıştık. Şimdi 2. 
albüm önümüzdeki ay 
çıkacak yine maxi single 
olarak çıkıyor. Değişiklik 
olmazsa buradaki 
şarkılarımın melodisi, sözleri, armonisi, bir 
bütün bir ahenk içinde 
olmalı ki ben o şarkının 
içine girebileyim “Bende 
nasıl durur?” Tereddüttü 
olmamalı. Herkes bu 
şarkılarda kendini 
görmeli. 


> A 
a 


Şarkılarını seçerken günümüz 
müzik dünyasına uygunluğumu 
önemli yoksa seni etkileyen 
eserlerimi seslendirmeyi tercih 
ediyorsun? 


Tabiki müziği çok seviyorum ama sevgi 
paylaşılınca güzel ve herkes artık benzer 
şeyler yapıyor. Halkın beğenisine uygun 
kitleye ulaşmak için popüler müziği yapıyoruz. Yani senin tarzın pop benim tarzım 
rock onunki arabesk diye bir şey kalmadı. 
Müzik dili dünyada aynı oldu. 


"Sosyal sorumluluk 
projelerimiz iki yıldır bunlarla çalışıyorum. Manevi olarak 
çok büyük mutluluk ve huzur 
duyuyorum. İnşallah albümün 
gelirini de 
KİMSESİZ ÇOCUKLAR Vakfı'na 
bağışta bulunacağım." 


“Kadehinde zehir olsa” adlı şarkıyla tüm sevenlerini 
hayran bıraktın. Bu kadar çok ilgi göreceğini 
düşünür müydün? 


Bu şarkı benim küçükken biricik dedemle söylediğim eserdi. Çok 
severdik ve onun bu şarkı üzerindeki sevgisi dinleyiciye ulaştı ve 
bana birçok ödül getirdi. Bir işte sevgi varsa hayırda vardır. 


Önümüzdeki dönemlerdeki çalışmalarından biraz 
bahseder misin? 


Önümüzdeki ay albüm çıkıyor. Sonra klipler... Yani ve uzun ve 
meşakkatli bir yol. Sonra konserler, festivaller. En önemlisi ise; 
sosyal sorumluluk projelerimiz iki yıldır bunlarla çalışıyorum 
manevi olarak çok büyük mutluluk ve huzur duyuyorum. 
İnşallah albümün gelirini de KİMSESİZ ÇOCUKLAR Vakfı'na 
bağışta bulunacağım. 


Gelelim özel hayata... Okurlarımıza bir gününün 
nasıl geçtiğini anlatır mısın? 


Hiperaktif bir insanım sanırım. Sabah erken kalkmaktan hoşlanıyorum. Kızımı okula gönderdikten sonra mutlaka kahvaltı 
yapıyor ve TV sabah haberlerini kaçırmamaya çalışıyorum. Profesyonel dansı bıraktım evet ama egzersiz pilates yürüyüşlerimi 
düzenli olarak yapıyorum. Yazları da zaten bol bol yüzüyorum 
yani spor olmazsa olmaz... O günkü plan programında ne varsa 
ona hazırlanırım. Akşam sahne TV program varsa ona göre 
konsantre oluyorum... Ben biraz hiperaktif bir insanım sanırım 
hep hareketli işlerde bulundum. Marmaris'te 12 yıl turizm 
işletmecilik yaptık ailece işlettiğimiz bir otelimiz vardı... Sonra kız 
kardeşim ve erkek kardeşim ile birlikte yine Marmaris'te deli divane barı açtık. Orada hem sahne yaptım, hem işletme ve 
bunun akabinde Angeles Bar olarak barın konseptini değiştirdik 
bir süre de böyle devam ettik. Hem sahne yaptım hem işletme... 
Bu sebepten de mutfağı seviyorum. Yemek yapmayı, sunum 
yapmayı, bunlar bana büyük keyif veriyor. 
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Sahne kıyafetlerin ve özel hayatındaki giyim markaların 
hangileri? 


Marka takıntım yok. Hoşuma giden parçalar, aksesuarlarla kombinleyip, kendi 
tarzımı, stili mi yaratıp giyiyorum. Bir kere asla taşıyamayacağınız şeyi giymemek lazım. İçinde rahat ve özgür olmadığımız ne giyersek giyelim şık olmayacaktır. İllaki pahalı markalar olmasına gerek yok bence vücudumuzu tanıyalım 
yeter. 


Alışverişe çıktığında en çok ne alırsın? 


Çanta, ayakkabı ve gözlük çok fazlasıyla alıyorum maalesef. Bunların kaliteli 
olması çok önemli özellikle gözlük ve ayakkabıda. 


Özellikle tercih ettiğin parfüm markaları hangileri? 


Paco Rabanne Lady Million edp parfüm, My Burberry edp parfüm ve Body 
Burberry edp parfüm. 


Reyhan Cansu'ya göre Aşk nerede? 


Bana göre aşk benim hayatımın tam ortasında... Çocuklarıma olan aşkım, 
işime olan aşkım, vatanıma ve bayrağıma olan aşkım, yaratılanları seviyorum 
yaradandan ötürü demişler ve yüce Rabbime aşkım. 


Karşı cinste en çok neye dikkat edersin? 


Bence erkek güçlü olmalı. Güçten kastım kas gücü değil. Olumsuzluklara karşı göğüs gerebilme gücü. Umutsuzluğa kapılmadan sevdiği kadına da destek 
olarak mücadele eden erkek bir puan öndedir. Her zaman zeki olmalı zekâsıyla öne çıkmalı zekâsını kadına küstahça kullanmamalı. Doğallık ve samimiyet, 
espri yeteneği olmalı, temiz ve bakımlı erkeği de en az kadın kadar gerekli. Ve 
klasik giyimli olmalı. 


Seni seven hayranların ve okurlarımız için sosyal medya hesap 
adreslerin nelerdir? 


Facebook Reyhan Cansu, Instagram Reyhan Cansu Official. 


Buradan okurlarımıza 
iletmek istediklerin? 


Evos Angels okurları çok şanslı 
böylesine geniş bir vizyona 
sahip derginin okuru olmak 
ayrıcalıktır. Bence destekleyen 
tüm okurlarımıza sevgilerimi 
gönderiyorum. 


Son olarak dergimiz Evos 
Angels hakkındaki 
düşüncelerini alalım? 


Evos Angels'ı kutluyorum. Dijital 
dünyamıza ayak uydurup bizleri 
daha fazla kitlelere ulaştırıp 
tanınmamıza yardımcı olduğu için 
ve süper bir ekip ruhuyla hareket 
ettikleri için yürekten alkışlıyorum. 
Emeği geçen arkadaşlarıma teker 
teker teşekkür ediyorum. 
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KIŞ ŞIKLIĞININ TAMAMLAYICISI 


NEAKERLAI 


IN STREET MAĞAZALARINDA 


Dünyada moda öncülerinin en sevdiği trend olan sneaker'lar, renkleri ve geniş -” 


i kış kombinlerinin göz alıcı tamamlayıcısı olmaya devam edi: | . 
| -aflarındaki sneaker modelleri, bu kışın tarzını ni 


yakalamanız için 


yardımınıza koşuyor. anı Mt ZE 
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Penti 'miskin pazar” 
severleri mutlu edecek tasarımlarla kışı 
selamlıyor. Daha fazla 
uyku ve sıcacık ev keyfine uygun sloganlarla hafta sonuna adeta 
üniforma sunan marka 
patlamış mısır 
severleri de 
unutmuyor. 
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Berkin Tunca 


Www. berkintuncar.co 
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GEZELİM GÖREL 
BAYK Güz Trofesi 


da da bahsettiğim sibi Bodrum” ir çok farklı organizasyonda 
kimi yapiyorum. Ve bunların tama Kk büyük keyif alıyorum. Üyesi 
m Halikarnas Bofsad Bodrum Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği ile birlikte 
(YK Güz Trofesi'nin fotoğraflarını çekiyoruz. Nedir bu Bayk derseniz, Bodrum Açık 
z Yelken Külübü'dür. 


vize 
ge Ge 

“4 a Li . 

“NK 

yp “ ” 

me dev 


* 


d * Ye £ SA 7 
p , : 4 meki sm e kii ai Li 
- A lr * La 
— —. » mi , p “ . “ 
” li Bum ; “ indi 
4 # 
4 d4 
di # 
“. ”r iğ w — 
— si - 
de m 
— ” d , 
, i > yi MP li a ve Malki yl İNŞ 
7 — 4 .— il g 
ar” g.. a “ .d e 
- —.ş Lem d 
i 4 Wi 
- > w > 4 


. rma 


ii 
Çiy Me 


gg 


Fy , 
dl) ? Ni - < 
j 1 
Ji 
# 
; ” Grand 
il N .. e 
m - 
; Mir Nu e ama a s 
pe ai idi isi o 
— - pa » — 
ii 


Güz Trofesi boyları 7 ila 27 metre arası olan IRC belgelerine sahip yelkenli teknelerin katıldığı 
bir yarış. Kış Trofesine hazırlanmak isteyen tekneler 4 ayaktan oluşan Güz trofesinde oldukça 
keyifli anlar yaşanıyor. 
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Moi, 


Biz yarışı izlemek ve fotoğraflamak için basın teknesi ile birlikte denize açılıyoruz. Çok 
deneyimli bir kaptanımız olduğu için yarışın en kritik anlarını en doğru noktalardan 
görebiliyoruz. 9-10 Aralıkta gerçekleştirilen ve 22 teknenin katıldığı serinin son ayağı olan 
4.ayak güzel ışıklı havanın da etkisi ile bize en güzel görselleri verdi. 
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Culiiartsiğinü IRC B ve Destek Sihiği Bodrum- Çelebi Adası-Bodrum rotasındâ yaklaşık 13 
deniz mili mesafesindeki coğrafi yarış ile günü tamamlarken, IRC A sınıfı 1 adet şamandıra 
yarışı sonrasında uygun olmayan hava koşulları sebebiyle marinaya dönüş yaptı. Pazar EĞNU ise 
o tüm sınıflar Bodrum- Karaada-Bodrum rotasında Trotenin son etabını tamamladı. a 
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Milta Bodrum Marina işbirliğiyle Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından organize 
edilen BAYK Güz Trofesi, yarışların bitiminin ardından Milta Marina Yatch Club'da 
düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Şimdi önümüzde 7 ayaktan oluşan Kış Trofesi var. 
Tabi ki kış Trofesi havanın sertleşmesi ile birlikte görsel olarak bize daha güzel fotoğraflar 
sağlayacağı gibi sporcular için de bir o kadar heyecanlı ve zorlu olacak. 
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LOLOURINGS 


INI 


NATURAL 
TREATMENTS 


MANICURE 
BRUSHLIGHT 


SIYLING 


Garage Hair Repair Studio: The 2. Wave of Hairstyling in Istanbul 
Book an appointment now with VIP offer! 
T:*90 2122814444 | info(dgaragehairrepair.com 
Etiler | Nişantaşı | Bağdat Cad. | Alsancak 
WWww.garagehairrepair.com 


